
 

 
                    

 
     
 
  
  
 
                                              
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 Harem 
Jahangir, de vierde Mogolkeizer (1605-1627) hield er een harem op 
na van 300 vrouwen en 5.000 bijvrouwen. 

Andre De Rycke: tel. 09 367 65 55  
Hubert Roels       tel: 09 367 51 35 
Chris Bambust    tel: 09 367 55 25 
Dirk De Wilde      tel. 09 367 62 38 

   

 

 

 

Guido 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pepertje 19u 

 

 

2026 

 

 

 

Bang  van AI 
12 maart 2026 19,30 u. peperstraat 
 

 

Samen met 
Kalken Laarne 

5 euro leden Davidsfonds of RaaK 
8 uuro niet - leden 

 
 

Paasontbijt  
zondag 5 april 2026 
 9u.café Apres sport 

Paasviering   
Samen met alle verenigingen 

maandag 6 april 2026 11 u. Kerk Kalken 

Om de paasviering voor de verenigingen  op paasmaandag 6 april 
de passende luister te geven in de viering van 11 uur zoeken wij voor het 

gelegenheidskoor mensen die graag zingen. Peter Hanselaer is onze dirigent 
Wij repeteren op  woensdagen  

11 maart – 18 maart – 25 maart – 1 april- om 19.30 u. 
en zaterdag 4 april 18.00 uur. 

We verwachten jullie op de eerste repetitie in de kerk 
 



 
VERSLAG BESTUURSVERGADERING  2 feb.  2026 

1.Welkom                                                                                                                   
2.Voorbije activiteiten 
*Soep op de stoep  
Mindere opbrengst  in vergelijking met vorig jaar. Dit was te wijten aan de afwezigheid van 
de vormelingen en hun familie. 
Omdat dit een ‘goed doel’ activiteit is ten voordele van ‘Welzijnszorg’ doen we dit terug in 
2026 
*RaaK kerststal.  
Met het oog op volgend jaar dienen enkele reparaties uitgevoerd te worden aan de kersstal.                                                                                                                                                   
*Nieuwjaarreceptie voor onze leden 
Kende een matige belangstelling. Echter de aanwezigen hadden een leuke avond mede door  
het ‘bingo’ kansspel ons gebracht op professionele wijze door Nico en Guido 
3.Komende activiteieten 
*Lentewandeling met ontbijt: zondag 22 februari 2026                                                               
Heeft plaats in de Peperstraat. Prijs deelname: 15 € leden en 18  € niet-leden 
Hugo DL heeft een mooie wandeling van 7.5 km uitgestippeld. 
De taken worden verdeeld en we starten om 07.30 u voor het klaarzetten van de zaal en het 
ontbijt. 
*Hoe omgaan met ‘Phishing’ berichten?                                                                                                            
In samenwerking met het Davidsfonds                                                                                                                
Gaat door op 12 maart in samenwerking met het plaatselijk Davidsfonds.   
Ondertussen zijn de affiches en flyers klaar voor verdeling.    
*Rondvaart Terneuzen  
Na contact met de verantwoordelijke instanties stelt Hugo de datum van zaterdag 12 september 2026 
voor. Bezoek met gids  duurt 3 u .Meer info later. 
Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om eventueel Vlissingen te bezoeken(inbegrepen rondvaart) 
*Bezoek stad Antwerpen met gids. 
Hugo DLwerkt dit verder uit. 
We opteren voor een vrijdag in november. 
*Bezoek provinciehuis Gent 
Gaat door op vrijdag 27 nov.2026 om 14.30 u 
*Tafeltennis voor Raak leden in sporthal Laarne. 
Momenteel namen reeds een achttal deelnemers de uitdaging aan. Meer deelnemers zijn nog 
altijd welkom. 
*Alcoholvrije bieren 
Nico en Tom zijn druk in de weer om de gepaste bieren te selecteren. Er zal een bericht 
gestuurd worden naar alle leden met bevraging welke dag en uur het best passen. 
De locatie en datum liggen nog niet vast. 
*Varia 
* Bezoek Europees Parlement Brussel 
Een voorstel van Hugo DL die hierover meer info gaat inwinnen. 
 

Verslag HR/ADR  



Dit zijn de jarigen van maart.Proficiat                                                                                                                                                     

De Landtsheer H.;Krick M.; Rogiers L.; Van Poecke H.  ;Van Steendam P.;                   
Verhaeghe S. 

 
 
Familiaal nieuws                                                                                                           
*Bert Goeman, de broer van ons bestuurslid Hugo Goeman overleed in Januari.                          
Raak betuigt zijn christelijke deelneming en wenst de familie veel sterkte.                                      
*Op  99 jarige ouderdom overleed Cecilia  Odemt, moeder van ons trouw RaaK lid     
Patrick Van Steendam. Onze innige deelneming aan de familie. 

  

                        K.W.B.  kaartclub  door Troef Negen 
 

Geen wijziging aan de top 
Maar de dames rukken op…  

We zijn al toe aan de 6de kaarting van het seizoen. 
Er werden heel wat punten gescoord: zo haalden Dirk De Smet, Eric Crapoen en Angéle Fiers 
elk het maximum. Hierdoor maakt Dirk een sprong van 8 plaatsen in ket klassement.   
Slechter verging het Mariette Durinck,zij bleef steken op een povere 18 punten.                             
Ook Eddy Cocquyt kende zijn dagje niet en tuimelt 8 plaatsen naar beneden. 
En de rode lantaren blijft nog altijd  in het bezit van Peter Bracke . 
Er komen nog 3 beurten aan: het moment om de onderste regionen te verlaten. 
Volgende kaarting is op 8 maart 
 

1 De Rycke A 207  17 Cackebeke Luc 170 
2 Audenaerde M 200  17 De Beule Nicole 170 
3 De Beule Rita 197  19 De Wilde Paul 169 
4 Durinck M 192  20 Cocquyt E 166(-8) 
4 Rottiers Luc 192  21 Fiers A. 166 
6 Bracke Abel 189  22 Naudts Chris 162 
7 Schepens Geert 187  23 Van Achter I. 158 
8 Van Eeckhout R 182  24 Bonnarens M 156 
9 De Smet Dirk 182(+8)  25 Verstraete M 141 
10 Schepens Rudy 178  26 Sey W 139(1) 
11 Schepens Ivan 177  27 Bracke P. 138 
11 Schepens An 177  28 OngenaM. 131(1) 
13 Roels Aimé 175  29 Sap M 96(1) 
13 Roels Hubert 175   

  

15 Valck D 173   
  

15 Crapoen E 173     
( ) grootste stijger  ( )grootste daler  ( ) rode lantaren  ( )gemiste kaartingen) 



RaaK Mountainbike 

 

Semmerzake, zondag 1 feb. 2026, 65 km, 276 hoogtemeters, 23,1 km per uur 

Met 12 aan de kerk!, gaande van 15 jaar (Warre Deruyck) tot 67 jaar (Rudy Vergeylen). Ik ben slechts 
de derde oudste, want Johan Van Hulle (de tweede oudste) is nog 3 weken ouder dan mij. Dat is wel 
wat confronterend voor mij iedere keer dat ik Johan zie. Iedere keer vraag ik me dan af: Zal ik er over 
3 weken echt ook zo oud en versleten uitzien als Johan? En daarbovenop ook zo lelijk?  

Zeker weten, zegt Danny Fack, ge ziet er nu al ouder en versletenererer uit. En lelijk als den Duvel zijt 
ge altijd al geweest. Het is waar, mocht ik maar de goei conditie en de loeks van Johan hebben.  

Pieter Van de Voorde, een prille 40-er, stippelt de rit uit en aangezien de wind uit het Zuiden komt, 
gaat het die richting uit, via Melle, tot in Semmerzake. 

Ik had op weg naar de kerk al een rare snuiter gekruist, in Modderfokker-outfit, maar ik kon hem niet 
thuisbrengen. Het blijkt Olivier Vandevijver te zijn, publiekelijk gekend van Vandevijver Tuinmachines. 
Olivier, van Vandevijver Tuinmachines, is één van onze sponsors, die uitzonderlijk eens meerijdt, 
vingers in de neus (figuurlijk gelukkiglijk, letterlijk zou het geen zicht geweest zijn! En ook nog eens 
veel moeilijker om te ademen). En al komt Olivier achteraf niet mee naar de Beize, hij trakteert ons 
allemaal. Olivier, van Vandevijver Tuinmachines, ge moogt van mij volgende week weer meerijden, 
zunne, en niet alleen omdat je elke keer dat je meerijdt ook trakteert, maar ook omdat het voor mij 
op den duur tegensteekt om altijd de enige sympathieke Modderfokker te zijn. 

Onderweg hoor ik dat Warre onze sponsor Olivier aan het uitvragen is over die zijn fietscarrière, want 
Warre heeft ambitie. En hij krijgt veel wijze raad mee. Voilà, Warre, je hebt meteen een privé-coach 
en erbovenop nog een privé-sponsor! 

Ik mag zeggen: het was een fantastische rit, echt mijn ding. Danke Pieter! Vettige wegelkes, u 
rechthouden in de more, slieren, draaien en keren, putten, rooilingen (2) en stenen, de Schelde-
hellingen op en af, van in Melle tot in Semmerzake. En weeral veel nieuwe wegels, die we nog nooit 
gedaan hadden, ondanks 26 jaar overal in het ronde rondrijden met diene velo. De Fonteynwegeling 
in Semmerzake (Nieuw!) is een billenknijper: Een lichte afdaling met een schuine vettige kant vol 
wortels, stenen en putten en rechts gaapt de beek. Warre doet daar dan nog van die maneuvers net 
voor mij, maar gelukkig is hij technisch supersterk en houdt hij zich recht, anders had ik er gelegen. 
Luc Krick en Danny denken anders over de rit, en vragen zich af of het soms geen rit van mij is, gezien 
de modder en de vettigheid, maar hoe goed die ook mogen rijden, dat zijn baanjanetten, hé. Luc en 
Rudy V rijden dan nog met gravelbandjes. Mannekes, het is putteke winter, dan weet je toch dat het 
vettig kan liggen, toch!? 

Ik had eindelijk weer wat fut in mijn beentjes. Wat was me dat de voorbije weken, zeg? Ik kon geen 
10 km meer mee. Voor de zoveelste keer in mijn modderfokker-karjeire was ik van plan mijn 
mountainbike deefienietief aan de haak te hangen. Depressief. Levensmoe. En de dagen gingen 
amper open en toe, zoals mijn vader zaliger zei. Wat voor zin gat het allemaal nog? En vooral: Jaloers 
op al die anderen, die wel goesting en form hadden en die het vuile weer wél trotseerden. En zeker 
jaloers op Ivan Rogiers. Wat bezielt Ivan de laatste maanden eigenlijk? Zo vlammen dat die doet! En 
dat blijft maar duren. Komt dat door zijn zelfgekweekte witloof, waar hij maar niet over kan zwijgen?  



Maar kijk, deze week had ik eindelijk eens tijd gevonden om mijn banden wat op te pompen, en ik 
ben weer min of meer bij de mensen, ook dankzij Rudy Rogiers, die me op de moeilijkste klimmekes 
schijnbaar moeiteloos naar boven duwde. 

Op de terugweg is er weer geen houden aan Stefan die Im-een hogere versnelling-schoot. Nog een 
geluk dat Gert Verhoeven er niet bij is, anders doet die er nóg een schepje bovenop. Er is geen haar 
op het hoofd van Stefan die denkt van eens achterom te kijken om te zien of iedereen mee is na een 
moeilijke passage. De aandachtige Kraak-lezer zal zeggen, ja, dat is wel normaal hé, want haar kan 
niet denken, laat staan dat haar achterom kan kijken. Maar de echte reden is eigenlijk dat er niet 
zoveel haar meer op Stefan zijn kop staat. En dat is dan nog, wat je noemt, een eufemisme. Want 
zelfs als je al de haren op Stefan zijn kop samentelt met al de haren op de koppen van Ivan en van 
Rudy V tesaam, dan heb je nog altijd eel rap gedaan met tellen. Zelfs Danny kan zovér tellen. 

Voor Rudy R was het een wandelrit. En voor de meesten mocht het rapper op de stukken waar dat 
kon, maar voor mij en Mathias Pieters was het rap genoeg. Bijna thuis, moet ik vanaan de passerelle 
in Wetteren de rol lossen. Gelukkig blijft Mathias ook achter en kan ik in zijn wiel uit de wind blijven 
tot in de Beize. Allez, tot áán de Beize, om precies te zijn. Mathias (en Pieter en Warre) waren 
gisteren al eens naar het WK cyclocross in Hulst gereden, 100 km in totaal. De jongskes (Warre, 
Mathias en Pieter) hebben dit weekend dus in totaal al 165 km op de teller staan, vandaar dat 
Mathias zijn pijp uit was. Van ‘totaal’ gesproken, dat doet er me aan denken dat Danny van zichzelf 
vindt dat hij een totaalvader is. Nen perd total. 

En Rudy Declercq, we missen jou ook erg, jongen. En niet alleen omwille van jouw duwwerk, dat je 
misschien jouw hernia bezorgde. Ik dacht overlaatst van Rudy eens te gaan bezoeken, en bel aan, 
waar ik denk dat hij woont. Is dat hier dat Rudy Declercq woont?, vraag ik aan de vriendelijke 
mevrouw die de deur opendeed. Ha, zegt Marie-Jeanne: Maar dat is vriendelijk van U, zie, meneer. 
Wacht, ik ga de slaapkamerdeur al openzetten. Kun jij dan helpen om hem de trap op te sleuren? 

Volgende week zijn het alleen Axel, Ivan, ik en Warre, onze jongste, die overschieten. De rest, die niet 
in de lappenmand ligt, is een weekje gaan trainen in Calpé in Spanje (spreek uit: Kalpee) waar het 
krioelt van de wielertoeristen die het hier te koud vinden en die zich willen voorbereiden op de 
voorjaarsklassiekers. Aan mij is het niet meer besteed, dat afzien op die bergen. En toch, het piekt als 
je ze allemaal ziet vertrekken en je bent zelf niet mee. Maar wat mij het meeste tegensteekt is dat wij 
hier volgende week met diene kleine opgezadeld zitten. 

En zie, ik krijg almeteenkeer (‘plots’ dus voor wie geen Vlaams verstaat) gelijk goesting in een Bifi-
worstje. Bestaat dat nog eigenlijk? Ik vraag het aan Nadine van de Beize. Maar, komt het nu door de 
kou, de vermoeidheid, of door die ene Duvel, of door de combinatie? Wie zal het zeggen? Ik 
verspreek me en ik vraag: Nadine, heb jij soms Wifi-b….? Ja, zegt Nadine, soms wel, maar vandaag 
niet. De wifi ligt plat. Ik corrigeer me en ik zeg: Sorry, ik bedoelde: hebben jullie soms Bifi-worstjes? Ja, 
zegt Nadine: Eéntje. Maar het is niet te koop. Koen is er erg aan gehecht. 

Mario 

1) Olivier, was dat 1 Duvel per vermelding van uw zaak ‘Vandevijver Tuinmachines’? Nadine van de 
Beize en Koen van de Beize, bij jullie was dat 2 Duvels per vermelding, zeker? Want voor jullie kosten 
die toch maar de helft, hé? Dat zijn er dan 6. Dat mag dus in de Beize zijn, geen probleem. Euh, 8 dus 
ondertussen. Zoals afgesproken. Graag gedaan. 

2) Rooilingen: Kalkens voor ‘boomwortels’, naar het schijnt, geleerd van Mathias. 

 



 

Van links naar rechts: Johan, Danny, Mario (achterstevoren), Stefan, Pieter, Warre, Ivan, Mathias, Luc 
(die vooraan. Die achteraan is Onze Lieve Heer), Rudy V, Rudy R en Olivier. En waarom Johan daar 
altijd zo groot moet op staan, is mij ook een raadsel. 

 

Raak-Kalken Pingpong: snel reageren! 
We zijn halfweg met de opstart van onze pingpongactiviteit en het loopt gezwind: onze 
WhatsApp-groep telt op dit ogenblik 12 leden. Op de spelnamiddagen zelf zijn er gemiddeld 
7 spelers aanwezig, maar er zijn nog enkele ‘nieuwelingen’ op komst. Het streefdoel is om 
zelf alle facturen van de sporthal te kunnen betalen en daarom werd de prijs wat aangepast: 
1,5 euro voor leden en hun huisgenoten. De beperkte omvang van de polyvalente zaal en de 
aanwezigheid van 4 pingpongtafels laten natuurlijk niet toe om het aantal spelers onbeperkt 
op te drijven. Op 26 februari overleggen we tot welk getal we zullen gaan. Met 8 aanwezigen 
dekken we de onkosten voor de huur van de polyvalente zaal en dat blijft steeds de bedoeling. 
Het blijft ook de bedoeling dat deze activiteit ook open staat voor leden die nog geen of 
weinig ervaring hebben met deze sport: recreatie staat centraal, niet competitiegeest.      
Tijdens deze testperiode wordt er tweewekelijks gespeeld, met uitzondering van de 
vakantieperiodes, van begin januari tot begin mei. Telkens op donderdagnamiddag van 
14:00 tot 16:00 u. Daarna kunnen we beginnen aan de definitieve invulling van het 
speelrooster voor de maanden nadien. Tijdens de maanden juni, juli, augustus en september 
wordt er niet gespeeld, maar daarna is alles mogelijk (wellicht blijvend op tweewekelijkse 
basis).                                                                                                                                                       
Heb je interesse om deel te nemen aan deze activiteit van onze Raak-afdeling? Stuur dan een 
sms naar 0472 66 31 66, zodat we je nummer kunnen opnemen in onze WhatsApp-groep. 
Wacht niet te lang, want binnenkort wordt de spelerslijst afgesloten! Je wordt op de hoogte 
gehouden van alle nieuws en je meldt ook je aanwezigheid via die weg. We bestuderen ook de 
mogelijkheid van een sportverzekering in de toekomst, maar die ligt nog niet vast.                                               
In ons ledenblad zullen we ook regelmatig verslag uitbrengen over het verloop van de 
pingpongnamiddagen en meer achtergrondnieuws. Tot dan!  

Hugo De Landtsheer 



Nationale Wandeldag Raak - Grobbendonk 15/03/2026 

 

 

Elk jaar organiseert Raak-Nationaal een Nationale Wandeldag. Dit jaar vindt die 
plaats te Grobbendonk, een gemeente in de Antwerpse Kempen. De wandeling 
draagt de naam ‘Bos- en Netewandeling’. Herentals ligt dichtbij en ook Lier kan je 
van hieruit bezoeken. De stad Antwerpen ligt op je weg, dus ook daar kan je even 
halt houden.                                                                                                                                    
De wandeling start aan het Parochiaal Centrum, in de Boudewijnstraat 10A te 
Grobbendonk. Van 8:00 u. tot 15:00 u. kan je hier terecht voor de startformaliteiten. 
Bij de inschrijving betaal je als lid 1,5 € en voor die prijs ben je ook verzekerd. Niet-
leden betalen 2,5 €. Op het startadres kan je ook terecht voor een drankje en een 
hapje.  

Je kan kiezen tussen de volgende afstanden: 5,5km, 12km, 18km en 25km. De 
kortste route is ook toegankelijk voor buggy’s en rolstoelen. Het parcours van de 
routes kan je makkelijk volgen, want overal hangen duidelijk zichtbare pijlen en op de 
kruispunten tussen routes vind je duidelijke aanwijzingen.  

Parkeren kan dichtbij op de parking van het Cultureel Centrum ‘De Volle Vaart’ in de 
Vaartkom, 6.                                                                                                                  
Grobbendonk ligt op 80km van Kalken en dat is wel een eind weg, natuurlijk. 
Waarom zou je deze uitstap dan niet eens combineren met een nachtje in een hotel 
of B&B in de streek? Dan kan je uitgerust aan de wandeling beginnen. Je zal het je 
niet beklagen, want de Nationale Wandeldag is een leuke activiteit, met honderden 
deelnemers uit alle hoeken van Vlaanderen. Je kan ook met een leuke prijs 
huiswaarts gaan (vorig jaar waren er talrijke paraplu’s en doosjes pralines te winnen).  

Wist je trouwens dat er elke week een of meer afdelingen van Raak een eigen 
wandeling organiseren? Het merendeel in de provincie Antwerpen, maar ook elders 
kan je terecht voor een leuke activiteit in het groen. Meer informatie vind je op 

raakvzw.be.  



 

Raak  Kalken nodigt uit 

 

Paasontbijt  
zondag 5 april om 09.00 u 

 
Zaal : Apres-sport, Koffiestraat 70,Kalken  

 
Volwassenen : leden Raak 20.0 €, niet leden 25 € 

Kinderen tot 12 jaar: 10.0 €. 
Kinderen minder dan 6 jaar : gratis. 

 

Ik………………………………………….neem deel aan het aan het paasontbijt                                                                             

en betaal :………….x20€ (of 25€);  ………….x10€: Totaal:……….€ 

Aantal kinderen min 6 jaar(gratis) :………. 
 

Inschrijven tot en met  31 maart bij: 
 

Chris Bambust : tel: 09 367 55 25. 
Guido De Meyer : tel. 09 367 59 99 

Hubert Roels:  tel. 09 367 51 35 
Andre De Rycke: 09 367 65 55 
Chris Naudts: 0472 84 08 04 

Zaal: 0479 45 32 40 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDM0zbMsK04zYLRSNagwMU82tkw2tDCySLJISjI0tzKoSDVLTU1KNba0MDFNNU-xNPMSSiwoSi1WKC7ILypRyE7MyU7NAwAORBZe&q=apres+sport+kalken&rlz=1C1GCEA_enBE758BE758&oq=apres+sport+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqDQgBEC4YrwEYxwEYgAQyCggAEEUYFhgeGDkyDQgBEC4YrwEYxwEYgAQyBwgCEAAYgAQyBwgDEAAYgAQyBwgEEAAYgAQyCAgFEAAYFhgeMggIBhAAGBYYHjIICAcQABgWGB4yCAgIEAAYFhge0gEKMTA5NDdqMGoxNagCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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