
 

 

 

 

 

 
, 

 
 

Beste vrienden 
 
Op de vooravond van Pasen, dus nog midden in de vastentijd, voelen 
wij dat er ook dit jaar iets nieuws gaat gebeuren. 

Aan de natuur kunnen wij dit al duidelijk merken.  
De zon heeft zich van haar beste kant laten zien, 
en overal ervaren wij nieuw leven, en duizenden 
paasbloemen sieren ons dorp, wat een pracht.  
Zo is Pasen voor ons christenen  een hoogtepunt.. 
In die geest wil ik u dan allen op Pasen 16 april 
uitnodigen, om 8 uur voor de Paasviering, verzorgd 
door ons eigen paaskoor  
Vooral kinderen zijn welkom, want de kinderen 
worden in deze viering betrokken en nadien 
uitgenodigd om  paaseieren te zoeken. 
André en zijn ploeg  verwelkomen ons daarna  in 
de parochiezaal Breughel voor een uitgebreid en 
zeer verzorgd ontbijt.. 

Beste mama’s en papa’s, oma’s en opa’s, in de paasviering om 8 uur 
hebben wij kinderen nodig voor de intrede processie, het aanbrengen 
van de gaven, het sprenkelen en het doorgeven van de vredeswens. 
Motiveer ze en laat eens iets weten. (Guido 09 367 59 99) of bij uw 
wijkmeester. 
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In deze “Kraak” vind je een inschrijvingsformulier, vul dit snel in en 
laat eens iets weten aan de onderstaande adressen vermeld op het 
formulier. 
Ik wens jullie nog een zinvolle vastentijd en een zalig paasfeest. 
 
Guido 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andre De Rycke: tel. 09 367 65 55  
Hubert Roels       tel: 09 367 51 35 
Chris Bambust    tel: 09 367 55 25 
Dirk De Wilde      tel. 09 367 62 38 
Luc Cackebeke   tel. 09 367 51 43 

Wijsheid van de maand 
Tevredenheid is de ware steen der wijzen. 

 

       

 

Geen winter zonder lentezon 
geen nacht zonder dageraad 
Goede Vrijdag blijft niet duren. 
 
Geen steen te groot om weg te rollen, 
wanhoop heeft niet het laatste woord 
als mensen opstaan, 
het licht niet vrezen, 
kiemkracht niet verstikken 
woorden spreken 
opstandig en teder 
geloven dat leven sterker is dan dood. 
 
Dan gebeurt Pasen weer 
heel dichtbij. 
 

 




















